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MICHIEL DE RUYTER

Saco Willem van Idsinga (1936).

Saco sloot zijn marine carriere af als Schout-bij-Nacht in 1989. Hij diende in
nationaal en NAVO verband op zee en aan de wal.

Bij het oprichten van de stichting werd hij als nazaat van Michiel de Ruyter
gevraagd als lid toe te treden tot het bestuur en later werd hij voorzitter van
de stichting.

In 2003 nam hij het initiatief om de 400e geboortedag van de Bestevaer in
2007 met maritieme luister te herdenken. Daartoe werd een aparte stichting
opgericht - stichting 400 jaar Michiel de Ruyter - waarbij hij de functie van secretaris vervulde. De landelijke
activiteiten werden daarbij verder ondersteund door regionale vrijwilligers, in het bijzonder in Zeeland en in
het Noorderkwartier.

Het De Ruyterjaar werd geopend door H.M. Koningin Beatrix in de St Jacobskerk te Vlissingen op 23 maart
2007 in een decor van alle vaandels der Koninklijke marine. Na afsluiten van het succesvolle De Ruyterjaar
2007, waarbij op velerlei gebied maritieme promotie werd herbeleefd, werd als gevolg hiervan de historische
canon geactiveerd door het Ministerie van Onderwijs, met focus op Burgerschapskunde en Integratie.
Michiel de Ruyter vertegenwoordigde alle elementen in zich waar aandacht aan besteed zou moeten
worden. De viering heeft naast veel publiciteit en scholenactiviteit ook een 40-50 tal boeken doen
verschijnen.

In 2013 heeft hij zijn functie als voorzitter overgedragen en is lid van de Raad van Advies geworden.



